
 
 

50 Jaar geleden begon Cees van de Velde als organist in de Gereformeerde kerk 

in Zonnemaire zijn loopbaan als organist op Schouwen en, naar mij nu pas 

duidelijk is geworden, ver daar buiten.De eerste jaren Zonnemaire en 

Brouwershaven maar van 1971 tot in 1972 was Cees stagiair bij een boer in 

Frankrijk in de buurt van Parijs. Zondags ging hij mee naar de kerk van de 
Nederlandse gemeenschap in Parijs en werd daar onmiddellijk aangesteld als 

organist. 

Terug in Dreischor in 1972 werd Cees organist in Dreischor en later natuurlijk 

ook in Noordgouwe. 45 Jaar aaneengesloten 3 of soms 4 keer per maand achter 

het orgel in de kerk en natuurlijk ook nog eens veel thuis oefenen. 

Tussendoor ook nog actief geweest in de kerk van Oosterland. Cees vertelde mij 

dat hij in de toptijd wel drie diensten op een zondag heeft gespeeld. 
De laatste jaren weer extra inspanningen door het Nieuwe Liedboek, veel 

oefenen, maar ook geregeld diensten waar zijn zoon Pascal aan mee kon doen. 

Dit jaar werd Cees geveld door problemen aan zijn rug en waren wij gedwongen 

invallers te zoeken, hetgeen niet meeviel. 

Gelukkig zijn de rugproblemen na een juiste diagnose, die wel veel tijd vroeg, 

voor een groot deel over. 
Tijd om weer te gaan spelen zou je zeggen maar misschien heeft u er ook begrip 

voor dat Cees na vijftig jaar dienstbaarheid zijn lier aan de wilgen hangt. 

Een officieel afscheid wil Cees niet, daar is hij te bescheiden voor en het hem 

geeft ook veel stress. 

Daarom hier deze hommage aan Cees. Wij hebben hem namens u hartelijk 

bedankt voor die vele jaren medewerking aan de erediensten en hem en zijn 
vrouw een passend cadeau overhandigd. 

Wij wensen Cees nog vele jaren muzikaal plezier toe in goede gezondheid. 

  

Rob de Leeuw 
 
 
  
 


